
NIEUW- EN SINT JOOSLAND 

 
Als ik van de snelweg kom, van Souburg of Erremue, 
zie ik daar ons torentje en denk: “Hier woon ik nu!” 
En ook zie ik de molen, die draait nog vaak en fier, 
het is hier prettig leven, ik woon hier met plezier! 

 
Refrein: 

Nieuw- en Sint Joosland je bent bescheiden, klein, 
maar je mag er wezen, het leven is hier fijn. 

Nieuw- en Sint Joosland, we zingen je toe vandaag: 
Het is hier goed vertoeven, we wonen hier heel graag! 

 
Ons dorpje met de lange naam, waar komt dat toch vandaan? 

Ooit zijn twee dorpen lang geleden samengegaan! 
Nieuw- en Sint Joosland, dat was eerst best wel gek, 
maar ondertussen is het echt een welbekende plek! 

 
In dit dorp zijn vroeger veel winkels geweest 

veel middenstanders maakten het leven tot een feest. 
Dat zou je nu niet zeggen, veel zaken zijn hier weg, 

ook in De Roode Leeuw wordt nu geen kaartje meer gelegd. 
 

Refrein: 
Nieuw- en Sint Joosland je bent bescheiden, klein, 

maar je mag er wezen, het leven is hier fijn. 
Nieuw- en Sint Joosland, we zingen je toe vandaag: 

Het is hier goed vertoeven, we wonen hier heel graag! 
 

Maar toch, het is goed wonen hier, echt voor jong en oud 
met sport en spel, muziek en kerk en nog wat huizenbouw. 

De basisschool is uitgebreid, de bakker kocht het pand, 
de Kroo zorgt zelfs voor ruiters uit binnen- en buitenland. 

 
Ook hebben we ons Dorps’uus, nog altijd op de hoek, 
plaats voor gym en ONDA, voor koffie, thee en koek! 

Er is natuurlijk ook de kerk, die is voor iedereen, 
een plek om God te eren met mensen om je heen. 

 
Refrein: 

Nieuw- en Sint Joosland je bent bescheiden, klein, 
maar je mag er wezen, het leven is hier fijn. 



Nieuw- en Sint Joosland, we zingen je toe vandaag: 
Het is hier goed vertoeven, we wonen hier heel graag! 

 
 
 

Wat denk je van de voetbal, dat is ook echt niet mis, 
wat zijn we blij voor jong en oud dat er V.V. Nieuwland is! 

Rennen en bewegen, spelen en support, 
praten, fluiten, vlaggen, blij met deze sport! 

 
Sinds 1824 is er Achter de Kerk 

ringrijden voor jong en oud, dat wordt goed opgemerkt. 
Een feestje voor de paarden, voor elke mooie knol, 
een feestje voor de mensen ook, het is er altijd vol. 

 
Refrein: 

Nieuw- en Sint Joosland je bent bescheiden, klein, 
maar je mag er wezen, het leven is hier fijn. 

Nieuw- en Sint Joosland, we zingen je toe vandaag: 
Het is hier goed vertoeven, we wonen hier heel graag! 

 
Dichtbij de mooie molen daar kunnen we fijn uit: 

Theater “De Wegwijzer”, voor piano, stem en fluit, 
voor mooie luisterliedjes, voor dans of cabaret, 
 tijd voor ontmoeting, ontspanning en veel pret! 

 
Ons dorpje langs de snelweg lijkt wel weggewerkt, uit zicht, 

maar dat kan ons niet deren hoor, er wordt veel werk verricht, 
we zullen blijven strijden voor een goede leefbaarheid, 
we willen blijven wonen hier, we willen dit niet kwijt. 

 
Refrein: 

Nieuw- en Sint Joosland je bent bescheiden, klein, 
maar je mag er wezen, het leven is hier fijn. 

Nieuw- en Sint Joosland, we zingen je toe vandaag: 
Het is hier goed vertoeven, we wonen hier heel graag! 
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